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Votum en groet
(staande)

Zingen | Psalm 8: 1,3,6

Psalm 8: 1

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven —
machtige God, Gij die uw majesteit

ten hemel over ons hebt uitgebreid.




Psalm 8: 3

Aanschouw ik ‘s nachts het kunstwerk van uw
handen,

de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

Psalm 8: 6

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.
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Gebed
Thema

Zingen | Gezang 527: 1, 2, 3,4, 5

527: 1

Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,

met een naam en een gezicht

even weerloos als wij mensen.
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Sy

Als een kind zijt Gij gekomen,

als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind

die voorbijgaat in de bomen.

527: 3

Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,

in de dood zijt Gij verdwenen.




527: 4

Als een bron zijt Gij begraven,

als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn,

ooit nog vrede hier op aarde?

527: 5

Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,

als een nieuw begin van leven.
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Tekstlezing | Jeremia 31: 1-12 [NBV21]

Dan zal Ik voor elke stam van Israél een God zijn,

dan is Israél mijn volk — spreekt de HEER.
Dit zegt de HEER:

Het volk dat aan vernietiging ontkomen was
ervoer in de woestijn mijn goedheid;

Ik ging Israéel voor en gaf het rust.

— Van ver is de HEER naar mij toegekomen. —
Ik heb je altijd liefgehad,

mijn liefde zal je altijd vergezellen.




12-1-2025

Ik breng je weer tot bloei, vrouwe Israél.

Je zult weer dansen en lachen

en de tamboerijnen laten klinken.

Op Samaria’s bergen zul je wijngaarden planten,
en mogen eten van de eerste vruchten.

De dag breekt aan

dat in Efraim de wachters op de bergen roepen:
“Kom, laten we op weg gaan naar de Sion,

naar de HEER, onze God!”

Dit zegt de HEER: Juich van vreugde over Jakob,
jubel aan het hoofd van alle volken,

roep het uit, zing een lofzang:

“De HEER heeft zijn volk gered,

en wat er van Israél nog overbleef bevrijd.”

Ik laat hen uit het noorden terugkeren

en breng hen samen van de einden der aarde.

Ook blinden en lammen komen mee,

ook zwangere vrouwen, en vrouwen in barensnood.
In dichte drommen keren ze terug.
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Zij komen terug in tranen,

ze heffen smeekbeden aan,

en lk zal hen leiden.

Ik breng hen naar stromende beken
en voer hen over geéffende wegen;
daar kunnen zij niet struikelen.

Want Ik ben voor Israél een vader,
en Efraim is mijn eerstgeboren zoon.

Volken, luister naar de woorden van de HEER,
vertel het verder op de verste eilanden:

Hij die Israél verstrooid heeft,

zal het samenbrengen en het hoeden,

zoals een herder zijn kudde.

Want de HEER verlost het volk van Jakob,

Hij bevrijdt hen uit de hand die sterker was dan zij.
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Zij komen juichend naar de Sion,

stralend van vreugde om de gaven van de HEER:
graan, wijn en olie,

geiten, schapen en runderen.

Zij gedijen als een waterrijke hof,

nooit meer zal het hun aan iets ontbreken.

Zingen | Lied 834: 1, 2, 3




834: 1

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

834: 2

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij ;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt

en ga de weg die U behaagt.
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834: 2

Weest Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,

tot ik U zie, o eeuwig licht,

van aangezicht tot aangezicht.

Tekstlezing | Johannes 2: 1-12 [NBV21]
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Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea.
De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn
leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.

Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus
tegen Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’

‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet
gekomen.’

Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar
wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’

Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes
stenen watervaten, elk met een inhoud van twee a drie
metrete.

Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’
Ze vulden ze tot de rand.

Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de
ceremoniemeester.’ Dat deden ze.

En toen de ceremoniemeester het water dat wijn
geworden was, proefde — hij wist niet waar die vandaan
kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden
wisten het wel - riep hij de bruidegom
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en zei tegen hem: ‘ledereen zet zijn gasten eerst de
goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede.
Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’

Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste
teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen
geloofden in Hem.

Daarna ging Hij naar Kafarnaum, met zijn moeder, zijn
broers en zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar
dagen.

Overweging

Muziek
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Voorbeden, stil gebed

Gezongen ‘Onze Vader’ Lied 1006

1006

Onze Vader in de hemel,

U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,

in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.




1006

Help ons samen goed te leven

en te doen wat U graag wilt.

Geef ons elke dag te eten

tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan

bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan

1006

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,

dat U onze wereld leidt.

Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen, amen,
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Zegenbede

Zingen: 415: 1,2, 3

415: 1

Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede

en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
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415: 2

Stort op onze bede,

In ons hart uw vrede,

en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

415: 3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
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Collectedoelen:

eigen gemeente

Adoptiefonds

19



