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WELKOM 
 
DE KAARS WORDT AANGESTOKEN 
 
KAARSENLIED (melodie LIED 601):  
 
Kaars, schijn en zeg ons met je stralen, 
wat God ons reeds lang heeft beloofd. 
Kaars, licht bij al die Gods verhalen, 
opdat er weer meer wordt geloofd. 
Leer ons de waarheid van het leven, 
leer ons het doel, de zin te zien, 
leer ons het licht steeds door te geven 
aan één of twee of misschien tien. 
 
VOTUM EN GROET 
 
LIED (melodie Je louerai l’Eternal) 
 
1. God brengt ons nu te saam, 

ik prijs Zijn naam. 
Zijn liefde maakt ook  
voor mij het leven goed. 
Ik zie, wat God hier doet. 
Ik dank Hem elke dag 
voor al wat leeft. 
Ik zie met ontzag 
de pracht die alles heeft. 
Halleluja 

 

 
 
 
 
2. Ik dank God in mijn zang,  

ik mag er zijn. 
Hij schenkt mij tekens  
heel mijn leven lang 
en Hij verlicht mijn pijn. 
Ik dien die lieve Heer, 
ik wil aan het werk. 
Ik ben niet zwak meer, 
door Hem voel ik mij sterk. 
Halleluja. 

 
OPENINGSGEBED  
 
LIED (melode Je louerai l’Eternel) 
 
3. God houdt van ieder volk,  

in elke staat. 
Zijn liefde verjaagt  
die ene donk’re wolk. 
Zijn hulp komt nooit te laat. 
God ziet naar ieder om. 
Elk mens wordt gehoord. 
God roept en zegt: ‘Kom!’ 
En ik leef naar Zijn woord. 
Halleluja. 

 
BIJBELLEZING: Jona 3: 1-10 
                           kort muziek,  
                           Jona 4: 1-11 
 
LIED (melodie liedboek 1973: 75) 
 
1. God, wil vergeven in het heden, 

zonder Uw hulp gaat er veel mis. 
Leer ons vergeven wie fout deden. 
Bevrijd van woede, ergernis. 
O, God, bevrijd ons van het kwaad, 
leer ons te kiezen met Uw raad. 

 
BIJBELEZING: Mattheüs 14: 22-33 
 
  



LIED (melodie lied 462) 
 

1. Aan de oever van ons leven 
staat soms onverwacht de heer 
om ons goede raad te geven 
en daarna verdwijnt hij weer. 
 

2. Hij is niet alleen daarboven, 
hij is soms opeens dichtbij. 
Blijf toch in zijn woord geloven, 
hij gelooft in jou en mij.  

 
BIJBELLEZING: Handelingen 20: 7-12 
 
LIED (melodie 462): 
 

3. Blijft God nu slechts in de wolken, 
of spreekt Hij nog mensen aan? 
Ja, hij roept uit alle volken 
juist hen, die Zijn stem verstaan. 
 

4. God spreekt niet door mensenmonden, 
maar in stilte helder klaar, 
in een teken jou gezonden, 
een gedachte, zuiver, waar. 
 

5. Wil aan and’re mensen leren, 
dat de Vader van hen houdt, 
laat hen op hun weg omkeren 
naar die God zo eeuwenoud. 
 

6. ’t Is jouw taak om zorg te dragen 
voor die mens, die jij ontmoet, 
help de ander zonder vragen, 
want zo wordt diens toekomst goed. 
 

PREEK 
 
MUZIEK 
 
OPEN RUIMTE 
 
GEBED 
 
 

 

 

LIED (melodie liedboek 1973: 490) 
 
1. Als je gegrepen bent  

door een immens verdriet, 
zie je soms wond’ren,  
maar jouw geest begrijpt nog niet. 

 
2. Open je ogen en zie  

wat niet zichtbaar is. 
Open je hart voor  
de grote geheimenis. 

 
3. Wond’ren zijn zichtbaar voor  

wie daarvoor openstaat. 
Wond’ren verlichten je weg:  
zie wie met je gaat! 

 
4. God inspireert wie oprecht 

om de naaste denkt. 
Hij leert ons liefde͜ en recht 
en wat de vrede schenkt. 

 
OPDRACHT EN ZEGENBEDE 
 
ANTWOORDLIED: (melodie lied 865) 
 
1. Ga straks naar huis met in gedachten,         

dat Eén in stilte met jou gaat. 
Hij kan jouw zorg en leed verzachten. 
Hij leert je waar het echt om gaat. 
Geloof, vertrouw, 
want God is trouw, 
Hij hoopt, dat jij iets doet. 
Wie goed doet, goed ontmoet. 

 
DE KAARS WORDT GEDOOFD 
 
MUZIEK 


