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Dienst zondag 8 september 2024

Voorganger:  ds. Marijn Vermet
Muziek:  Walter Wagenaar, Willemien Luytjes

en Jannie Kwakernaat
Lector:  Anneke Vrijland

Muziek

Welkom 

Gedenken

Aansteken van de Paaskaars en kinderkaars

Stilte

1

2



9-9-2024

2

Gemeente gaat staan

zingen
• lied 612: 1, 2    “Wij komen als geroepen”

Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten
heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen,
getekend met een naam, 
van ongeweten toekomst
de mede erfgenaam.

612: 1
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Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede, 
van liefde ongehoord. 
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid, 
bestemd voor de genade, 
het donker al voorbij.

612: 2

Bemoediging en groet

zingen:  
lied 612: 3    “Wij komen als geroepen”
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Getekend voor ons leven,
als kinderen van het licht, 
gezaaid op hoop van zegen, 
de dag als vergezicht. 
God, breng ons zelf op adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen naam! 

gemeente gaat zitten

612: 3

Gebed 

zingen: 
lied 146 c “Alles wat adem heeft love de Here” 1,3
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Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja!

146 c: 1

Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja!

146 c: 3
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Inleiding

lezen: Psalm 27: 1-4

zingen:
lied 900 “Nada te turbe” 2 maal

Nada te turbe, nada te espante,

quien a Dios tiene nada le falta.

Nada te turbe, nada te espante,

sólo Dios basta

(2 maal)

900
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lezen: Johannes 14: 1-4

zingen:
lied 900 “Nada te turbe” 2 maal

Nada te turbe, nada te espante,

quien a Dios tiene nada le falta.

Nada te turbe, nada te espante,

sólo Dios basta

(2 maal)

900
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Overdenking

Muziek

Open ruimte

dank gebed-voorbeden-stil gebed-
afsluiting met het zingen van het 

Onze Vader lied 370 
“Vader, die woont in hemels licht”
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Vader, die woont in hemels licht,
uw rijk geeft liefde een gezicht
uw naam is waard de hoogste eer!
Wij bidden om een ommekeer:
wek doden op, maak armen rijk,
laat komen, Heer, uw koninkrijk.

370 : 1

Uw wil geschiede, goede God, 
laat ons niet over aan ons lot, 
bewaar de aarde voor de dood
en geef van dag tot dag ons brood.
Vergeef als wij: laat uw geduld
steeds groter zijn dan onze schuld. 

370: 2
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Leid ons niet in verzoeking, Heer,
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk –
want U behoort het koninkrijk,
de kracht, de hoogste heerlijkheid
nu en in alle eeuwigheid.

370: 3

Gemeente gaat staan

zingen:
lied 802 “Door de wereld gaat een 

woord”: 1, 4, 5, 6
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Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs’.
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons samen met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

802: 1

Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons samen met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

802: 4
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Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af, 
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons samen met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

802: 5

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs’.
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons samen met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

802: 6
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zegen 

Zingen lied 419 “Wonen overal”

Wonen overal nergens thuis
aarde mijn aarde mijn moeders huis
vallende sterren de schim van de maan
mensen die opstaan en leven gaan
mensen veel geluk.

419: 1
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Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan -
mensen veel geluk.

419: 2

Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan -
mensen veel geluk.

419: 3
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Muziek

Collectes aan de uitgang:

1. Eigen gemeente
2. Orgelfonds
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