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Vrije Evangelische Gemeente
Dordrecht

Orde van dienst    1 september 2024

Voorganger: Ds. Han Cuperus
Ouderling van dienst: Renate Houtman
Organist : Kees Kleingeld
Lezer Renate Houtman
Gastvrouw: Riet Heijlaerts
Kosters: Joke en Piet van Ham
Collectes bestemd voor: Eigen gemeente

Stichting Debster’s

Welkom  en mededelingen door ouderling van dienst

aansteken van de Paas- en Kinderkaars 

gemeente gaat - indien mogelijk - staan

We zingen:  :  NLB Psalm 100 – 1 en 2
‘Juich Gode toe, bazuin en zing’
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NLB Psalm 100 – 1

Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜ alom, zijn rijksdomein,
zult voor de heer dienstvaardig zijn.

NLB Psalm 100 – 2

Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt’.
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Bemoediging  en groet

We zingen:  : NLB Psalm 100 – 3 en 4 
‘Juich Gode toe, bazuin en zing.’

NLB Psalm 100 – 3

Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
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NLB Psalm 100 – 4

Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Gebed

We zingen:  NLB  868 - vers 1, 2 en 5
“Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere”

7

8



3-9-2024

5

NLB  868 - 1

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij 
musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

NLB  868 - 2

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw 
leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen
geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
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NLB  868 - 5

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van 
zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen 
samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Renate leest uit het tweede testament: 
Efeziërs 4:1-16

Christus als fundament

Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag 
u dan ook dringend de weg te gaan die past bij 
de roeping die u hebt ontvangen: wees altijd 
nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag
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elkaar uit liefde. Span u in om door de 
samenbindende kracht van de vrede de 
eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één 
lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op 
grond van uw roeping, één Heer, één geloof, 
één doop, één God en Vader van allen, die 
boven allen, door allen en in allen is.

Aan ieder van ons is genade geschonken naar

de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat 
er: ‘Toen Hij opsteeg naar omhoog, voerde Hij 
gevangenen mee en schonk Hij gaven aan de 
mensen.’  ‘Hij steeg op’ – wat betekent dat 
anders dan dat Hij ook is afgedaald naar wat 
lager ligt, naar de aarde?  Hij die is afgedaald is 
dezelfde als Hij die opsteeg, tot boven de 
hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid 
te vullen. 
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En Hij is het die zowel apostelen heeft
aangesteld als profeten, zowel verkondigers 
van het evangelie als herders en leraren, om de 
heiligen toe te rusten voor het werk in zijn 
dienst. Zo wordt het lichaam van Christus 
opgebouwd, totdat wij allen samen door ons 
geloof en door onze kennis van de Zoon van 
God een eenheid vormen, de eenheid van de

volmaakte mens, van de tot volle wasdom 
gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen 
onmondige kinderen meer die stuurloos 
ronddobberen en met elke wind meewaaien, 
met wat er maar verkondigd wordt door 
mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze 
anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor 
willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de 
waarheid te houden en elkaar lief te hebben, 
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samen volledig toegroeien naar Hem die het 
hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het 
hele lichaam samenhang, en wordt het 
ondersteund en bijeengehouden door alle 
gewrichtsbanden. Ieder deel draagt op eigen 
wijze bij tot de groei van het lichaam, dat zo 
zichzelf opbouwt door de liefde.

We zingen: NLB 1014  - 1,2,3,4 en 5
Geef vrede door van hand tot hand

NLB 1014 - 1

Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.
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NLB 1014 - 2

Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

NLB 1014 - 3

Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.
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NLB 1014 - 4

De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

NLB 1014 - 5

Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.
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Overdenking

Orgelspel

Gebeden
Dankgebed - voorbeden –
stil gebed – “Onze Vader”

We zingen: NLB 974 – 1,2,3,4 en 5
“Maak ons uw liefde, God, tot opmaat”
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NLB 974 – 1

Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

NLB 974 – 2

Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.
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NLB 974 – 3

Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.

NLB 974 – 4

Zeg toch het goede aan,
ook wie u kwaad toewensen.
De zon gaat op in uw
nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet
zullen u niet ontgaan;
in uw omarming heeft
eenzaamheid afgedaan.
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NLB 974 – 5

God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.

Uitzending en Zegen

We zingen: NLB 422:  vers 1, 2 en 3
“Laat de woorden die we hoorden”
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NLB 422 - 1

Laat de woorden
die wij hoorden
klinken In het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

NLB 422 - 2

Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
Sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.
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NLB 422 - 3

Laat ons hopen,
Biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint. 

1 september 2024
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Stichting Debster

Muziek

Na de dienst is iedereen van harte uitgenodigd elkaar 
te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.
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