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Paasdienst zondag 31 maart 2024

Voorganger: Han Cuperus
Muziek: Willem Vreeken

Met medewerking van de cantorij
onder leiding van Walter Wagenaar
Lector: Ineke Roodhuijzen

Binnenbrengen van de Paaskaars

Cantorij zingt: Lied 601 vers 1,2 en 3
“Licht dat ons aanstoot in de morgen”
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601: 1
Licht dat ons aanstoot in de morgen,

voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen

Zo zwaar en droevig als wij zijn

niet uit elkaars genade vallen

en doelloos en onvindbaar zijn.

601: 2
Licht, van mijn stad de stedehouder,

aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,

draag mij, ik ben jouw kijkend kind.

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen

en elk zijn naam in vrede draagt.
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601: 3
Alles zal zwichten en verwaaien

wat op het licht niet is geijkt.

Taal zal alleen verwoesting zaaien

en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 632, vers 1
“Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt
en gegeven”




632: 1
Dit is de dag die de Heer heeft

gemaakt en gegeven.

Laat ons Hem loven en danken
verheugd dat we leven.

Diep in de nacht

heeft Hij verlossing gebracht,
heeft hij verlossing gebracht,
heeft hij ons licht aangeheven.

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 632, vers 2 en 3
“Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt
en gegeven”’

2-4-2024




2-4-2024

632: 2
Waren wij dood door de zonde,

verminkt en verloren,

doven van harte,

verhard om zijn woord niet te horen,

Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.

Wij zijn in Jezus herboren.

632: 3

Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in
ons midden.

Dat wij van harte elkander verstaan en
beminnen.

En zo voortaan
eren uw heilige Naam.

En U in waarheid aanbidden.




Inleiding op de dienst

Gebed

Zingen canon:
Dona nobis pacem

Lezen uit het eerste testament:

Jesaja 55: 6 -13

Zingen Lied 605, vers 1 t/m 5
“De toekomst is al gaande”
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605: 1

De toekomst is al gaande,
lokt ondanks tegenstand
ons weg uit het bestaande
naar eens te vinden land.

605: 2

De toekomst is al gaande,

schept doorgang door de vloed,

dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.
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605: 3

De toekomst is al gaande,
een bron in de woestijn

zingt tegen het vergaan in:
de dood zal niet meer zijn.

605: 4

De toekomst is al gaande,
verborgen en gezien,

een stem die te verstaan is,
een God die draagt en dient.
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605: 5

De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand

ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.

Lezen uit het tweede testament:
Mattheus 28: 1 - 20

Zingen Lied 631, vers 1 t/m 4
“Tussen waken, tussen dromen”
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631: 1

Tussen waken, tussen dromen,

in het vroege morgenlicht,

wordt de steen van ‘t graf genomen,
horen vrouwen het bericht

dat door dood en duisternis

Jezus leeft en bij ons is.

631: 2

Zi] die zich als eersten buigen
over leven in haar schoot,

zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.
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631: 3

Uit een sprakeloos verleden
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden,
open is de laatste poort,

sluiers worden weggedaan:

het is tijd om op te staan.

631: 4

Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.
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Overdenking

Gebeden:
dankgebed
voorbeden
stil gebed
“Onze Vader”

Zingen lied 611, vers 1 t/m 4
“Wij zullen leven, God zij dank”
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611: 1

Wij zullen leven, God zij dank,
gemoemd als dochters en als zonen:
de erfgenamen van een land

dat nooit meer vruchteloos verzandt,
waar onrecht nimmer meer zal wonen.

611: 2

Niet meer zijn wij door angst geknecht
en aan de dood zijn wij ontheven.

Nu wordt uw Geest op ons gelegd,

in vrijheid brengt Gij ons terecht.

Een nieuwe naam is ons gegeven.
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611: 3

Verheugd herkennen wij uw naam,
roepen U aan als onze Vader.

Uw hart spreekt onze harten aan,
uw aangezicht doet ons bestaan.

In Christus komt Gij zelf ons nader.

611: 4

In dood gedompeld waren wij,

nu met Hem stralend nieuw
verschenen!

Geen rouw om het bestaan, maar blij
bekleed met Hem: de weg is vrij,
de nacht is voor het licht verdwenen.




Uitzending en zegen

Zingen Lied 634, vers 1 en 2
“U zij de glorie”

634: 1

U zij de glorie opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens’lijk lijden

hebt Gij ondergaan

om ons te bevrijden

tot een nieuw bestaan:

U zij de glorie opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
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634: 2
Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen
waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven
dat hier vrede sticht:
U zij de glorie opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Collectes aan de uitgang:
1. Eigen gemeente
2. Onderhoudsfonds

Koffie/thee in kleine zaal




