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Dienst zondag 3 maart 2024

Voorganger: ds. Ineke Reinhold

Organist: Walter Wagenaar

m.m.v. Jannie Kwakernaat en 

Willemien Luytjes

Muziek

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Tijdens het aansteken zingen we op de 
melodie van lied 558 
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Melodie 558

Deze veertigdagentijd

worden wij weer ingewijd

naar het paasgeheim geleid.

Kyrie eleison

Melodie 558

Chaos op het tempelplein

Waar het goed zou moeten zijn,

Schept hij ruimte voor ‘t geheim

Kyrie eleison.
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Bemoediging en groet

Zingen: Lied 413: 1, 2, 3

Lied 413: 1

Grote God wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid
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Lied 413: 2

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw’ge ongeziene,
Looft uw liefde en zingt ervan.
Alle eng’len, die U dienen,
Roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

Lied 413: 3

Heer, ontferm U over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.
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Gebed

• Lezen:

• Hooglied 2: 8 t/m 14

• Inleidende woorden

• Hooglied 5: 2 t/m 7

• Lied 808: 1 t/m 5

Lied 808: 1

In diepe nacht ben ik gegaan.

Ik zocht in alle straten.

Mijn vriend is van mij heengegaan,

mijn god heeft mij verlaten.
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Lied 808: 2

Ik zocht hem en ik vond hem niet.

O wachters op uw ronde,

o aard’, hebt gij uw god gezien?

Toen heeft hij mij gevonden.

Lied 808: 3

Ik bracht hem in mijn moeders huis

en waar ik ben geboren.

Ik zal mijn naam vernemen daar,

ik ga in hem verloren.
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Lied 808: 4

# Liefd’ is droever dan de dood –

o lichaam goedertieren,

geen taal verstaat haar wonder groot,

verblindend zijn uw vuren.

Lied 808: 5

Wek niet de liefde voor haar tijd,

die dorst zal u verteren.

Geen water blust de liefde uit,

haar roep is niet te keren.
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Bijbellezing:
Johannes 14: 15-21

Lied: 220: 1 t/m 4

220: 1

Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,

een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel

ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,

zoekt naar het licht en opstaat om te leven,

zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,

zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.
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220: 2

Lof zij uw naam die oplicht in de nacht,

uw luister staat geschreven in de sterren,

zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht,

taal van genegenheid, tijding van verre.

Wij zien verwonderd naar de stille pracht,

zou ooit een mens die heerlijkheid 
verwerven?

220: 3

In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans,

hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven.

Wij zijn geschreven met dezelfde hand,

dezelfde gratie wekt ook ons tot leven.

De morgenster, zozeer aan U verwant,

Hij heeft het uur der duisternis verdreven.
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220: 4

God van ons hart, Gij die het zingen doet,

uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen,

uw adem geeft ons innigheid en gloed,

o leid ons uit het huis van schad’en schande

Gij schenkt de sterveling een vergezicht,

uw stad van licht daalt neer over de landen.

Verkondiging

Stilte
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Muziek:

Een prelude uit het Wohltemperierte
Klavier van J.S. Bach

Nr.21

Open Ruimte
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Gebeden:

Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Zingen 791: 1 t/m 6

Lied 791: 1

Liefde, eenmaal uitgesproken

als uw woord van het begin,

Liefde, wil ons overkomen

als geheid en zegening.
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Lied 791: 2

Liefde, die ons hebt geschapen,

vonk waarmee Gij zelf ons raakt,

alles overwinnend wapen,

laatste woord dat vrede maakt.

Lied 791: 3

Liefde, luidt de naam der namen

waarmee Gij U kennen laat.

Liefde vraagt om ja en amen,

ziel en zinnen metterdaad.
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Lied 791: 4

Liefde waagt zichzelf te geven,

ademt op van goede trouw.

Liefde houdt ons in het leven –

daarop hebt Gij ons gebouwd.

Lied 791: 5

Liefde laat zich voluit schenken

als de allerbeste wijn.

Liefde blijft het feest gedenken

waarop wij uw gasten zijn.

27

28



4-3-2024

15

Lied 791: 6

Liefde boven alle iefde

die zich als de hemel welft

over ons: wil ons genezen,

bron van liefde, liefde zelf!

Zegenbede beantwoord met Amen 
Lied 415 :3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

Amen, God, Uw naam ter eer!
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Collectes aan de uitgang:

• Eigen gemeente
• ADS st. Menno Simons Fonds
• Rugzakkenproject Stichting Quiet

Drechtsteden.

Koffie/thee in kleine zaal
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