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Dienst zondag 7 januari 2024
Voorganger:  Jan Laan

Muziek: Walter Wagenaar
Willemien Luytjes
Jannie Kwakernaat

Lector: Tamara Bonnema

Muziek

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen
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Votum

Zingen: Lied 513, vers 1,2 en 4
“God heeft het eerste woord”

God heeft het eerste woord.

Hij heeft in den beginne

het licht doen overwinnen,

Hij spreekt nog altijd voort.

513: 1
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God heeft het eerste woord.

Voor wij ter wereld kwamen,

riep Hij ons reeds bij name,

zijn roep wordt nog gehoord.

513: 2

God staat aan het begin

en Hij komt aan het einde.

Zijn woord is van het zijnde

oorsprong en doel en zin.

513: 4
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Gebed

Introductie: Het verhaal gaat door.

Lezen: Psalm 2:1-8

Zingen 2, vers 1 en 4

“”

Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?

Wat is de waanzin toch die zij beramen?

De groten staan gewapend tot de slag,

de machtigen der wereld spannen samen.

‘t Is tegen het gezag van God de Here

en tegen zijn gezalfde vorst gericht:

‘Kom’, zeggen zij, ‘laat ons hun banden scheuren,

tot alle macht in onze handen ligt!’

2 - 1
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O machtigen, o koningen, wees wijs.

Laat u gezeggen, rechters zonder rede.

Vrees God den Heer en dien Hem naar zijn eis,

verheug u bevend, zoek bij Hem uw vrede.

Kus toch de zoon, opdat gij niet te gronde

gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart

en kan zijn gramschap tegen u ontbranden.

Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.

2 - 4

Lezen Marcus 1: 1-11

Zingen 687, vers 1, 2 en 3

“Wij leven van de wind”
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Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

687 - 1

Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

687 - 2
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Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

687 - 3

Overdenking
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Muziek

Gebeden:

Voorbeden

Gezongen Onze Vader 

Zingen 1006
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1006

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.

1006

Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan
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1006

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen, Amen, Amen.

Zegenbede van Taizé

Zingen 423, vers 1 t/m 3

“Nu wij uiteengaan” 
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423 - 1

Nu wij uiteengaan vragen wij God:

ga met uw licht voor ons uit!

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:

Ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!

423 - 2

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:

ga met uw licht vóór hen uit!

Al onze vrienden wensen wij vrede:

Ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!
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423 - 3

Voor alle mensen op onze weg:

vrede en goeds in elk huis!

Voor al wie kwamen onder dit dak:

Ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!

Collectes aan de uitgang:
1. Eigen gemeente

2. Adoptiefonds
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