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Dienst zondag 31 december 2023
Voorgangers:  Annemarie van Veen

Ineke Roodhuijzen

Muziek: Walter Wagenaar
Willemien Luytjes
Jannie Kwakernaat

Lector: Iris Bonnema

Muziek

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Zingen: Lied 150, vers 1 en 2
“Loof God, loof Hem overal ”
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Loof God, loof Hem overal.

Loof de Koning van ‘t heelal

om zijn wonderbare macht,

om de heerlijkheid en kracht

van zijn naam en eeuwig wezen.

Loof de daden, groot en goed,

die Hij triomferen doet.

Hem zij eer, Hij zij geprezen.

150: 1

Hef, bazuin, uw gouden stem,

harp en fluit, verheerlijkt Hem!

Citer, cimbel, tamboerijn,

laat uw maat de maatslag zijn

van Gods ongemeten wezen,

opdat zinge al wat leeft,

juiche al wat adem heeft

tot Gods eer. Hij zij geprezen.

150: 2
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Bemoediging en groet

Zingen: Lied 1005, vers 1 t/m 5 
“Zoekend naar licht”

Zoekend naar licht hier in het duister,

zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,

schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

1005: 1
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Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen

zoekend naar hoop, troost in uw woord.

Spreek door ons heen tot uw verdrukten,

zo wordt uw stem gehoord.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

1005: 2

Zoekend naar brood lijden zij honger,

zoekend naar water lijden zij dorst.

Maak ons uw brood, breek ons voor allen,

U bent de vredevorst.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

1005: 3
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Zoekend naar troost zijn velen dakloos,

zoekend naar warmte zijn velen koud.

Maak ons een huis van levende stenen,

schuilplaats door U gebouwd.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

1005: 4

Met zoveel gaven aan ons gegeven,

voor zoveel leed, zoveel gemis.

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,

totdat uw rijk hier is.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

1005: 5
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Gebed

Zingen 321, vers 1 t/m 4

“Niet als een storm, als een vloed”

Niet als een storm, als een vloed,

niet als een bijl aan de wortel

komen de woorden van God,

niet als een schot in het hart.

321 - 1
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Maar als een glimp van de zon,

een groene twijg in de winter,

dorstig en hard deze grond –

zo is het koninkrijk Gods.

321 - 2

Stem die de stilte niet breekt,

woord als een knecht in de wereld,

naam zonder klank zonder macht,

vreemdeling zonder geslacht.

321 - 3
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Kinderen armen van geest,

mensen gelouterd tot vrede,

horen de naam in hun hart,

dragen het woord in hun vlees.

321 - 4

Lezen Jesaja 61: 10 – 62: 3

Zingen 974, vers 1, 2 en 5

“Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van 
het leven”
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Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
De goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

974 - 1

Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

974 - 2
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God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.

974 - 5

Lezen Lucas 2: 22 - 40

Zingen 740, vers 1 t/m 5

“Maria heeft ontvangen” 

19

20



1-1-2024

11

Maria heeft ontvangen

de Geest, een blij bericht.

Gods woord is haar verlangen,

zij weet zich opgericht.

De vrucht, vertrouwde vreemde,

groeit stilaan in haar schoot.

Zij baart en wordt ontheemde,

redt Jezus van de dood.

740 - 1

Zij ziet de jongen weggaan,
Hij zoekt een nieuw verband.
Zij zal niet in de weg staan,
zij schaart zich aan de kant
van de dwaze, sterke moeders,
zo kwetsbaar in hun kind,
die toch de hoop behoeden,
dat kostbaar leven wint.

740 - 2
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Die boodschap van nieuw leven,
de redding van de mens,
dat woord door  God gegeven,
een wrede, zoete wens.
Daar hangt Hij, roept zijn Vader;
de hemel zwijgt, kleurt zwart.
Hij sterft en zij komt nader,
een zwaard doorsteekt haar hart.

740 - 3

De moeder draagt het lichaam

van haar verloren kind,

het kind dat zij het licht gaf

en hier zijn einde vindt.

Zij wiegt hem in haar armen,

ze laat hem niet meer los.

Ze kan hem niet meer warmen,

een koud en bitter lot.

740 - 4

23

24



1-1-2024

13

Geslagen zijn Maria,

de vrienden dof en dicht.

Maar daar is, alleluja,

de redder in nieuw licht.

Hij wenst hun allen vrede,

zendt hen met vrede uit.

God heeft voor ons gestreden,

Maria zingt en juicht.

740 - 5

Overdenking
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Muziek
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Gebeden:

Voorbeden

Stil gebed

Bron van leven (Bram Moerlandt)

Zingen 418: 1, 2, 3 en 4

“God schenk ons de kracht”

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven.
Zijn wij in U één, 
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween

418 - 1
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Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen:
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, -
vruchtbaar in de Heer.

418 - 2

Vrede, vrede laat

Gij in onze handen, -

dat wij die als zaad

dragen door de landen,

zaaiend dag aan dag,

zaaiend in den brede,

totdat in uw vrede

ons hart rusten mag.

418 - 3
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God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven.
Zijn wij in U één, 
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween

418 - 4

Uitzending en zegen 

Zingen 416, vers 1 t/m 4

“Ga met God en Hij zal met je zijn ” 
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416 - 1

Ga met God en Hij zal met je zijn:

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

416 - 2

Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
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416 - 3

Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

416 - 4

Ga met God en Hij zal met je zijn:

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
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Collectes aan de uitgang:
1. Eigen gemeente

2. DG Wereldwerk - Projecten

Koffie/thee in kleine zaal
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