
 
Stadswandeling 

 
door het oude  

 
(doperse) Dordrecht 



1. kerk aan de Lange Breestraat 
Anoniem tekening, 19e eeuw  



1. De kerk van de Doopsgezinde Gemeente te Dordrecht,  
in de Lange Breestraat gebouwd in 1624,  

is een goed voorbeeld van een 17e-eeuwse schuilkerk.  
De kerkzaal bevond zich in de grootste trapgevel.  

 
Nadat de gemeente in de 18e eeuw sterk was ingekrompen, wist 

koster A. Karsdorp omstreeks 1840  
de bezittingen van de nagenoeg verdwenen gemeente  

in handen te krijgen;  
 

na zijn dood maakte de familie deze goederen te gelde.  
Het kerkgebouw werd in 1864 gesloopt.  

In 1895 werd in Dordrecht een nieuwe Gemeente opgericht.  



2222. kerk aan de Lenghenstraat 



2. Doopsgezinde kerk aan de Lenghenstraat. (1898-1968).     
 

In 1896 werden de huisjes en tuinen aan het Begijnhof,  
nummer 60, 62 en 64, hoek Lenghenstraat aangekocht,  
te samen 629 m² voor een totaalsom van 16000 gulden.  

 
Architect H.M.Veth maakt een ontwerp  

en op 13 mei 1897  
werd door aannemer J.C. Schotel  

‘het bouwen van een kleine kerk met toebehoren,  
gelegen aan de Lenghenstraat’  

aangenomen voor een bedrag van 9900 gulden.  



  
          De eerste steenlegging was 3 juli 1897,  

bijgewoond door tal van belangstellenden uit Dordrecht,  
maar ook uit Rotterdam, Haarlem, Amsterdam  

(die mede financieel bijgedragen hadden).  
 

Op 9 januari 1909 werd de kerk in gebruik genomen.  
De kerk telde 250 zitplaatsen.  

 
De ingebruikname gebeurde  

met een feestelijke dienst  
waarin voorging dr. Joh. Dyserinck,  
de Rotterdamse stuwende kracht  

achter de heropleving  
van de Doopsgezinde Gemeente van Dordrecht.  

 
De kerk werd in 1968 afgebroken.  



   3. kerk  S.M. Hugo van Gijnweg 12 



  Doopsgezinde Gemeente van Dordrecht 
      S.M. Hugo van Gijnweg 12 
      3317 JM Dordrecht 





 Architect Ton Alberts (1927-1999)  
  

Deze kerk  is gebouwd door architect Ton Alberts (1927-1999).   
Op 24 mei 1967 werd de eerste paal geslagen.  

Op eerste Paasdag 1968 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen.   
 

De kerk heeft, schematisch aangegeven, de vorm van een hoefijzer  
en past bij de traditie van de eenvoudige,  

in het stadsbeeld onopvallende Vermaning uit historische tijden. 
de Kerk telt ongeveer 100 zitplaatsen.  

 

Anton Carel (Ton) Alberts was bijna de verpersoonlijking van het 
organische bouwen in Nederland.  

Met gebouwen als het hoofdkantoor van de voormalige NMB-bank 
(1979-1987) in Amsterdam en dat van de Gasunie (1994) in 
Groningen creëerde hij, al dan niet  in associatie met Max van 
Huut (1947), ware monumenten.  

De bouwwerken zijn erg populair bij het publiek. 
(architectenweb.nl) 



Stadswandeling door het oude (doperse) Dordrecht 
 

Deze wandeling duurt ongeveer 1 uur.  
Wilt u echter onder weg  

alle teksten van het VVV lezen,  
de Grote Kerk bezoeken,  

de toren beklimmen,  
de musea bezoeken  

en alles zien wat u nog meer ontdekt  
dan kunt rustig een dag uittrekken.  

 
Er zijn veel Horeca gelegenheden  op de route. 



Route naar de Grote kerk vanaf het station;  
          

Recht tegenover het station over steken naar de Stationsweg. 
Rechtdoor de Johan de Wittstraat uitlopen.  
Voor de brug linksaf, de Spuiboulevard op.  

 
De eerste twee bruggen rechts voorbijlopen  

en dan rechtsaf een fiets/voetgangersbruggetje over.  
 

Linksaf de boogjes op.  
Met de bocht mee de Suikerstraat in.  

 
Aan het eind rechtdoor over de brug  

de Lange Gelderse Kade op.  
 

Rechts de toreningang van de Grote Kerk.  
Rechts voorbij de kerk is de ingang van de kerk.  

 
Aan de linker kant aan de Spuiboulevard is een parkeergarage. Vanaf het 

station rijdt bus nr. 10 naar de Grote Kerk    





We beginnen de wandeling bij 
de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk.   

        
Deze kerk is te bezichtigen  

en de toren is regelmatig op gezette tijden open voor beklimming.   
  

In de kerk is Tieleman van Braght begraven.  
 

Op papier is dit vastgelegd,  
maar het graf is niet meer te vinden  

doordat er wijzigingen hebben plaats gevonden bij reconstructies.  
 

Volgens niet bevestigde overleveringen  
is Dordrecht kort na het jaar 1000 gesticht  

door Graaf Dirk III van Holland.  
 

Op de plaats waar nu de Grote Kerk staat  
heeft vanaf het midden van de elfde eeuw  

tot omstreeks 1280 een houten kapel gestaan.  



Bekend zijn de fraai bewerkte  
houten koorbanken,  

waarschijnlijk uit de 16e eeuw  
en mede toegeschreven  
aan Jan Terwen Aerts. 

 
Hij was houtsnijder,  

uit de   Zuidelijke Nederlanden,  
doopsgezind geworden  

en later gevlucht  
via Emden naar Keulen.  

 
Na 1572 keerde hij terug  

naar Dordrecht  
en woonde daar  

tot zijn dood in 1589.  



We steken vanaf de toren over naar de Korte Gelderse kade  
en verder naar de Mazelaarsstraat  

Mazelaar is een oud woord voor zakkendrager.  



Op nr. 2 het zakkendragershuisje 





Aan het Maartensgat nr. 5  
stond de pastorie waar de doopsgezinde predikanten  

ds. W. Koekebakker en ds. A. Mulder gewoond hebben. 



Aan het einde  
van de Hooikade  

gaan we  
 

door de Catrijnepoort  
 

naar de  
Korte Engelenburgerkade.  



We lopen langs het huis BEVERSCHAEP  
(nr.18)  

 
dat in opdracht  

van de regentenfamilie  
van Beveren  

is gebouwd door  
Peter Post van Haarlem  

(1608-1669),  
 

die onder meer  
het Mauritshuis,  
de Goudse Waag  

en 
het Huis ten Bosch  

bouwde. 





 
Linksaf de Engelenburgerbrug over komen we  

op het stadsgedeelte tussen de Nieuwe Haven en de Oude Maas.  

We lopen verder langs het rondeel Engelenburg,  
een bewaard gebleven vestingwerk  

van de stadsversterking aan de rivierzijde. 
 



Hier lag tot ver in de 16e eeuw een uitgestrekte zandplaat.  
 

Toen men besloot  
de Nieuwe Haven en de Wolwevershaven te gaan graven,  

werd de uitgebaggerde grond gebruikt  
om deze zandplaat op te hogen.  

Tegelijkertijd werd een nieuwe vestingmuur gebouwd.    
                                          

De kale vlakte die nu binnen de vestingmuur ligt,  
werd ‘Het Nieuwe Werck’ genoemd.  

 
In de loop van de 16e eeuw zijn op dit ‘Nieuwe Werck’  

een aantal geloofsvervolgden,  
waaronder doopsgezinden, terechtgesteld.  

 
 



Nieuwe haven vanaf de lange ijzeren brug 

 



Vanaf de Engelenburgerbrug lopen we,  
de Nieuwe Haven op en zien rechts de Lange 

IJzerenbrug 



Links op nr. 26 
 het  

‘Museum 40-45’  
en op nr. 29-30  

het  
‘Museum  

Simon van Gijn’.  
 



Dit laatste huis is gebouwd in opdracht  
van de Dordtse magistraat Johan van Neurenberg  

die in 1747 burgemeester was.  
 

De laatste bewoner was de bankier en kunstverzamelaar  
Mr. Simon van Gijn.  

 
Hij vermaakte zijn huis met inboedel aan de stad  

met als doel er een museum van te maken.  
Het huis is een patriciërswoning in Louis XIV-stijl.  

Het museum bezit een grote collectie antiek speelgoed. 



Wolwevershaven 



Aan het einde van de Nieuwe Haven  
gaan we linksaf het Vlak op  

en rechtsaf naar de Wolwevershaven. 
  

Op nr. 30 zien we het grootste Pakhuis,  
genaamd Stockholm,  

gebouwd in 1630 door een Zweedse koopman.  
 

Het heeft dienst gedaan als suikerraffinaderij  
en later als graanpakhuis en zaadhandel.  

 
Tegenover de nrs. 9 en10  

liggen meestal twee Stoomslepers.  





Aan het einde rechts ligt de Damiatenbrug  
maar het loont de moeite even rechtdoor te gaan  

naar het einde van het Damiaten Bolwerk en  
daar te genieten van het uitzicht 

 over de rivieren Oude Maas, Noord en Merwede.  
Er staan bankjes.  

 
Links over het water ligt Zwijndrecht en rechts Papendrecht. 

 
Terug naar de Damiatenbrug  

en over de brug naar de Kuipershaven, 
herinnering aan de tijd dat Dordrecht  

het ‘stapelrecht’ had voor wijnen.  
Veel van die oude pakhuizen zijn nu als woning ingericht  





We gaan linksaf naar  
het Groot Hoofd en  

de Groothoofdspoort. 
  

De poort was  
de belangrijkste entree  

van de stad en  
werd gebouwd in 1418. 
En vernieuwd in 1618.  

 
Het monumentale poortgebouw  

is versierd  
met beeldhouwwerk  

van Gilles Huppe.  



Naast de Groothoofdspoort stond tot 1607  
een middeleeuwse gevangenis, de zogenoemde Puttockxtoren.  

Dit was een ‘schuldgevangenis’. 
  

Wie persoonlijke schulden had kon daar in gijzeling  
worden gehouden tot de familie de schuld had voldaan.  

 
De Puttoxckstoren werd dan ook  

het ‘giselhuis na de grote brugge’ genoemd. 
  
 
 





Uit thans niet meer beschikbare Dordtse gegevens  
blijkt dat in ieder geval in 1555, 1558 en 1570  

dopersen zijn geëxecuteerd,  
waaruit zou kunnen blijken dat uitsluitend  

tegen verstokte wederdopers onverzoenlijk werd opgetreden;  
anderen zouden nauwelijks zijn gedeerd.  

 
Een aantal andere processtukken doet vermoeden dat  

zich inderdaad heel wat doopsgezinden in Dordrecht bevonden.  
 

Digna Pieters werd op 17 november 1555  
voor het stadhuis ontpoorterd,  

en op 23 november op de Putocstoren  
in een zak gestoken en verdronken.   

 
 Op 1 oktober 1558 werd Joris Wippe  

vanwege zijn doopsgezinde overtuiging  
in Dordrecht gevangen genomen en ter dood veroordeeld.  

Het vonnis werd voltrokken door hem in een ton te verdrinken.  
 





 
Op 8 maart 1572, ontwerpvonnis van de Raad van Beroerten  

tegen de Dordtse doopsgezinden  
Jan Wouterszoon van Cuyck en Adriaenken Jansdr.;  

 
zoals beschreven door J.J. Beyerman:  

Een vonnis van de 'Bloedraad' over twee Mennonieten in 1572.,  
in: Zuid-Hollandse studiën XI (1965), pag. 158-171;  

 
De schout Jan van Drenckwaert  

had vanuit Brussel van de bloedraad het bevel gekregen  
Jan Wouterszoon van Cuyck  

wegens ketterse sympathieën gevangen te nemen,  
teneinde hem terecht te stellen.  

 
Op 23 en/of 28 maart 1572 werden op het Nieuwe Werck  

Jan Wouterszoon van Cuyck en Adriaenken Jansdr.  
terechtgesteld op de brandstapel.  



 
 

Loop door de poort  
en steek over naar  

de Wijnstraat  



Het pand op nr. 87 is het West-Indische Huis.  
Het werd gebouwd in 1623 voor de bevelhebbers  

van de West-Indische  Compagnie.  
 

Het was het geboortehuis  
van de bekende schilder Aert van Gelder,  

leerling van Rembrandt.  
 

In 1735 is het huis verbouwd  
en er werd een suikerraffinaderij in gevestigd.  

Suiker werd in die tijd verwerkt  
tot harde kegelvormige stukken  

die werden voorzien  
van een blauw papieren manchet aan het ondereind.  

 
In de gevel van het huis zien we nog een dergelijk ‘suikerbrood’.  



 
 



 
 

Wijnstraat 84/86 werd in 1735 gebouwd  
als herenhuis van de familie Eygenraam.  

 
Van 1823-1867 was dit de Dordtse Schouwburg.  

 
In de 17e en 18e eeuw was toneel verboden  

en tijdens de kermis speelden er dan gezelschappen  
buiten de poorten en in Zwijndrecht en Papendrecht.  

 
In de tweede helft van de 18e eeuw  

werd er aan het Kromhout een schouwburg ingericht. 



 
 



 
 

De Bonifatius-kerk  uit 1826  

op nr. 117 is gebouwd  

in de zogenoemde Waterstaat- stijl.  

Er was namelijk toestemming  

van de Minister van  Waterstaat  

nodig voor de bouw.  

 

Deze kerk is tegenwoordig in gebruik  

als jeugdsociëteit.  



 
 

Het pand Wijnstraat 123/125  

wordt genoemd ´Het huis de Onbeschaamde’.  

Het werd gebouw in opdracht van Abraham van Beveren  

in het begin van de 17e eeuw  

door de alreeds genoemde Peter Post.  

 

In het timpaan is een naakt jongentje te zien.  

Het verhaal gaat dat, toen Koningin Emma  

een bezoek bracht aan de stad  

in gezelschap van de jeugdige Prinses Wilhelmina,  

dit knaapje een sjerpje om kreeg. 



 
 



 
 

Het Pand Wijnstraat 127, de Beverburcht,  

is het stamhuis van de regentenfamilie Van Beveren. 



 
 

vanaf de Nieuwbrug  



 
 

Rond het binnenplein (poortje links van de kerk)  
van het reeds in 1275 gestichte klooster  

waren een ziekenhuis, een brouwerij,  
een bakkerij  

en andere dienstgebouwen gevestigd.  
 

Na een brand in 1512 is het hele Hofcomplex  
in renaissancestijl herbouwd.  

 
 



 
 



 
 

Hier bevindt zich ook de Statenzaal waar in 1572  
de eerste vrije Statenvergadering werd gehouden.  

 
Tijdens deze bijeenkomst  

werd het verzet gebundeld tegen de Spanjaarden.  
 

Deze vergadering  
luidde het begin in van een zelfstandig Nederland. 



 
 



Wandelen we verder de Voorstraat in,  
 

dan komen we bij het Schefferplein,  
genoemd naar de bekende Dordtse schilder 

(standbeeld op het plein).  
 

Hier is ook het Tolbrugstraatje.  





Bij de Visbrug  

(links)  

zien we het standbeeld  

van Jan en Cornelis  

de Witt,   

van de beeldhouwer  

Ton Dupuis,.   

Het prachtig gerestaureerde Hotel 
‘Americain’, (Groenmarkt153)   

de voormalige vleeshouwerij  

en nu sinds enkele decennia  

in gebruik als bibliotheek  

trekt ieders aandacht. 

 



de voormalige vleeshouwerij  

en nu sinds enkele decennia  

in gebruik als bibliotheek  

trekt ieders aandacht. 



Verdergaand  
in de richting Grote Kerk  

 
komen we bij het Stadhuisplein  

en zien dan  
het uit 1383 stammende gebouw  

 
dat oorspronkelijk diende  

als koopmansbeurs  
voor de Vlaamse kooplieden. 





We gaan verder  
in het verlengde van de Groenmarkt,  de Grote Kerksbuurt.  

 
Op de nrs. 21 en 23 herinnert een gevelsteen  

aan het feit dat hier het geboortehuis is  
van twee van de beroemdste Dordtse burgers:  

Johan en Cornelis de Witt. 



Voor ons staat de Grote kerk  

en we kunnen rechtsom  

langs de hoofdingang  

of linksom  

over de Pottenkade  

om weer bij het begin  

van onze wandeling te komen. 


